Toer Club Aalst-Waalre

Verslag ATB rit Vlierden - Helmond

Datum 01-02-2025

Afstand 30 km

Deelnemers Bert, Cees, Ferdi, Hans K, Jan v L, Marianne, Willem, Willy en
Toon.

Weer 5 graden, zwakke wind uit OZO en zonnig.

Omstreeks 13:15 kwam ik aan op het parkeerterrein van Roompot Park De
Peel in Vlierden. Ferdi, Marianne en Cees waren al van de partij en terwijl ik
mijn fiets van de drager haalde arriveerde ook Willy met de aanhanger vol
fietsen en Jan en Willem als passagiers. Kort daarop meldden ook Bert en Hans
zich die op fiets vanuit Eindhoven waren gekomen.

Toen de fietsen van Ferdi en Marianne ook voorzien waren van een voorwiel
konden we vertrekken voor deze klassieker op onze ATB kalender. En met recht
een klassieker want de route lag er, ondanks het slechte weer van de
afgelopen weken, fantastisch bij. Halverwege het eerste gedeelte single tracks
werden we zelfs getrakteerd op een paar nieuwe stukken die duidelijk nog wat
ingereden moeten worden. Na een kilometer of 9 staken we de spoorlijn over
richting de vaste route van Helmond, gelegen in het Bakels Bos. Op een van de
geluidswallen langs recreatieplas Berkendonk hoorde ik vanuit de groep de
kreet LEK! Meestal betekent dit dat er kort gestopt moet worden voor een
sanitaire stop, maar deze keer ging het om een lekke achterband. Gelukkig is
dat een zeer zeldzaam verschijnsel tijdens onze ATB-ritjes. Daarnaast heeft
Marianne geen ketting maar een tandriem en een Rohloff naaf wat het
vervangen van de binnenband niet persé gemakkelijker maakt. Met de hulp
van Bert werd er echter vlot een nieuwe achterband gestoken die met een CO2
patroon door Willem vakkundig op spanning werd gezet.

Het vervolg van de route verliep daarna voorspoedig. Halverwege de route
door het Bakels Bos werd op een zonnige plek even gestopt voor een banaan
of andere meegebrachte proviand, waarna het tweede deel in een lekker
tempo werd voltooid. Daarna werd de tweede helft van de vaste route Vlierden
weer opgezocht. Daar werden we zowaar op een paar zeldzame modderige
passages getrakteerd. Ook dat was met de opgebouwde ervaring en routine
van de afgelopen maanden natuurlijk geen enkel probleem, zodat we met 30
kilometer op de tellers weer aankwamen op onze vertrekplaats.

In de horecagelegenheid van het park waren we nog net op tijd om op TV
getuige te zijn van de derde opeenvolgende wereldtitel veldrijden van Fem van
Empel. De biertjes van de club en bitterballen van Ferdi gingen er vilot in. Een



gezellige afsluiting van mooie tocht onder ideale omstandigheden.

Uw reporter van dienst.

Toon Kandelaars.



